
Fototentoonstelling vol verhalen
 Mooiste Plek



Mooiste plek gaat eigenlijk over de liefde. De liefde voor het landschap. De liefde van de vogelaar, vaarboer, punterbouwer, torenwachter, rietsnijder, 

postbode, vrijwilliger, kooiker, boswachter… Stuk voor stuk betrokken bewoners die vol liefde praten over die ene plek. De allermooiste.

Net als de geschiedenis van het gebied waarin wij mogen wonen, is dat wat ons verbindt. Van Steenwijk tot Kuinre, van Belt-Schutsloot tot De Eese, van 

Giethoorn tot Ossenzijl. De lager gelegen delen konden alleen maar ontstaan door de hoger gelegen delen in het gebied. Waar op de ene plek turf werd 

gewonnen, werd die op de andere plek verscheept naar het westen.

De afstanden in ons gebied zijn soms best groot. Een rondje door het gebied maak ik regelmatig, en je bent zomaar een uur onderweg. 

Toch voelt het dichterbij. Omdat je overal de verbondenheid voelt. Verbondenheid met het gebied en daardoor ook verbondenheid met elkaar. 

Met de fototentoonstelling Mooiste Plek en de verhalen die daarover te vertellen zijn willen we de veelzijdige schoonheid van het gebied laten zien. 

Maar ook het besef vergroten dat er zoveel is dat ons bindt.

Ik hoop dat de beelden en verhalen je inspireren om op pad te gaan. Met een kano, te voet of op de fiets. Je te laten inspireren en misschien wat liefde terug te 

geven. Aan het gebied en de mensen die je er treft.

Herald Nobel

Interim Directeur Nationaal Park Weerribben-Wieden

Gedeelde liefde voor het landschap



Dat een telefoongesprek met toenmalig directeur Harold Viscaal eind 2021 tot dit mooie project zou leiden, had ik toen niet kunnen vermoeden. 

“Dat waar je van houdt, daar ben je zuinig op en kom je voor op”, schreef ik toen. We waren benieuwd naar de parels in Weerribben-Wieden. Wat zijn de plekken 

waar de magie van dit unieke gebied nog echt te ervaren is? En waar we dus zeker zuinig op moeten zijn?

In mei 2022 ging ik met Daphne Martens op pad naar de eerste mooiste plek. We hadden ons geen betere start kunnen wensen dan de koeien na de winter 

voor het eerst naar de wei zien gaan, per boot, door de laatste vaarboer in het gebied. Bertus had dit speciale moment op onze agenda’s afgestemd. Veel 

mooier kon het niet worden. Of toch.

Elke ontmoeting werden we weer verrast door hoe welkom we waren, de bijzonderheid van de plek en vooral door het dierbare verhaal waardoor de plek echt 

tot leven kwam. Meer dan een interview werden het ervaringen om nooit te vergeten. Voor het eerst hoorde ik een roerdomp, zag ik een purperreiger en werd 

ik overdonderd door de liefde van de mensen voor hun plek. En niet alleen van de plekken ging ik houden. De mensen die er wonen en werken maken net zo 

het gebied. Ze zijn er onderdeel van. 

Kijk, lees en geniet van de plekken die door deze mensen op de kaart zijn gezet en bovenal: ontdek en koester je eigen mooiste plekken. We zijn ermee 

verbonden.

Het gebied voelt ook kwetsbaar. Kan het haar oorspronkelijkheid, warmte, pure natuur en erfgoed ook in de toekomst blijven uitademen? Laten we er samen 

zuinig op zijn en voor opkomen.

Saskia op de Weegh

Concept, fotografie en verhalen

Meegenomen naar het hart van Weerribben-Wieden



“De koeien komen er zo vanaf die kant aan”, vertelt Bertus als wij bij het huis van zijn schoonouders komen aanlopen. 

Bertus heeft voor ons ook een boot geregeld, zodat we vanaf het water de koeien op hun boot kunnen zien langsvaren 

en fotograferen. Het is mei en de koeien gaan vandaag voor het eerst naar buiten. Het is een mooi moment voor 

Bertus. “Koeien horen gewoon buiten te zijn.” Elk jaar vervoert hij zo’n 60 koeien (jongvee) per boot. Dit doet hij samen met zijn vader en zijn opa, die ook nog volop 

actief zijn in het bedrijf. Zijn opa is er mee begonnen, meer dan 50 jaar geleden. Er was eten nodig voor de koeien en daar bracht hij ze met de boot naartoe.

Bertus is ermee opgegroeid en kent niet anders. Zo ging hij ook altijd met de boot naar zijn vriendin, dat was veel sneller dan over land. Hij geniet van het vaarboer zijn. 

De vrijheid om ‘s ochtends gewoon naar z’n koeien te gaan en aan niemand verantwoording af te hoeven leggen. Hij houdt het graag in stand. Hij is de enige en dit hoort 

bij het gebied. Het is een spannende tijd nu. Er ligt veel druk op de boeren en alleen van het vaarboer zijn, kan hij niet bestaan. 

Bertus maakt zich er niet al te druk om. Hij doet wat hij kan doen en komt op voor zijn werk, vooral ook voor het gebied. Hij werkt nauw samen met Natuurmonumenten 

en draagt bij aan de behoud van het natuur. Voor hem is dat niets bijzonders. “Ons bedrijf is altijd hetzelfde gebleven, de maatschappij is verandert.”

Speciaal voor ons maken de koeien een extra rondje. Het is een prachtig gezicht, alsof we naar een oudhollands schilderij kijken met een stralende Bertus naast ons

Met de koeien over het water
Bertus Slot



“Hier begint het”, vertelt Siebrand als we elkaar treffen in de buurt van de Meenthebrug, bij een pad met een bordje 

Verboden Toegang ernaast. “Dit is het eerste stuk wat Staatsbosbeheer in het gebied aankocht vanwege een grote 

kolonie Purperreigers die hier broedde”, vertelt Siebrand terwijl hij een stuk bos naast het pad aanwijst. “Het is het 

begin van het Nationale Park zoals we dat nu kennen.”

Helaas zijn de Purperreigers hier niet meer. Het is te veel bos geworden. Niet goed onderhouden. Echter komen we hier nu niet voor het dichtgegroeide stukje bos. We 

komen voor het Koepad, dat erlangs loopt. Dat is ook een begin.

“De hele Weerribben zijn mooi, maar hier begint het”, vertelt Siebrand. “Het Koepad is één van de oudste paden in het gebied, waarschijnlijk ergens tussen 1500 en 1600 

ontstaan. Het komt op hele oude kaarten al voor, zelfs voordat het gebied verveend werd.” We lopen het pad op dat omsloten is door moerasbos. Er zijn allerlei tekenen 

van heel oude bewoning naast dit pad te vinden. Siebrand wijst de plekken aan die hij heeft onderzocht. Hij doet weleens grondboringen en zo heeft hij bijvoorbeeld 

leemvloeren gevonden langs het Koepad.

“Iedereen zou van dit pad en het verhaal erachter moeten kunnen genieten. Waarom is het niet toegankelijk?”, vraagt hij zich hardop af. “En er is nog veel meer 

interessante cultuurhistorie. Zo zijn er midden in de Weerribben rivierduinen te vinden! En weten jullie waar de naam Weerribben vandaan komt?” Siebrand legt uit dat 

er vroeger net achter het Koepad een beekje liep dat de Wheer heette. “Dit stuk grond kreeg de naam Weerribben, vernoemd naar die beek. Later is deze naam voor het 

hele gebied overgenomen, dat daarvoor bekend stond als De Ribben.” 

Wat dit gebied voor Siebrand zo bijzonder maakt? “Als ik een week op vakantie ben wil ik terug.”

Het Koepad
Siebrand de Boer



Erica neemt ons mee naar de Kooi van Pen, haar Kooi van Pen zou je kunnen zeggen. Sinds 2003 beheert zij deze 

bijzondere Eendenkooi, met een groep vrijwilligers. Het is de grootste eendenkooi van Europa. 35 hectare groot met 5 

kooiplassen waar oorspronkelijk 18 vangpijpen aan lagen op een idyllische plek, midden in de Weerribben en alleen per 

boot bereikbaar.

Eigenlijk is de hele eendenkooi haar mooiste plek, maar als ze iets moet kiezen is het toch wel hier aan het water bij de eerste kooiplas met de rietschermen op de 

achtergrond en de vlechtmanden en eenden op de voorgrond. “Vanaf een bankje kun je hier heerlijk over uitkijken. Het is ook het begin. Aan deze plas werden de 

eerste vier vangpijpen gemaakt.” legt Erica uit. Daarom heen schittert een mysterieus moerasbos, gecombineerd met een parkachtig landschap. “Een park zonder 

olifantenpaden”, vertelt Erica, “zonder massa’s toeristen die het gras platwalsen.” De plek is niet toegankelijk. In alle rust werkt ze met een groep vrijwilligers aan het 

herstel en beheer van de eendenkooi. Dat maakt deze plek pas echt bijzonder. Samen gaan ze elke uitdaging aan. “Alles is nog gelukt. Dat geeft echt een kick.”

De vrijwilligersgroep heeft Erica opgezet op initiatief van de kooiker die hier tot 2007 actief was. Vanaf toen heeft hij zijn kennis aan de vrijwilligers overgedragen. 

Eenden worden er sindsdien niet meer gevangen. De eerste keer dat Erica hier kwam was toen ze in haar studietijd eens met de kooiker meeging. Ze deden samen een 

studieopdracht om de eendenkooi geschikt te maken voor de herintroductie van de visotter in Nederland. De plek trok haar sindsdien steeds weer. 

Als Erica ons met de boot terugbrengt begint het zachtjes te regenen. Ze vertelt hoe een regenbui eens een magische natuurervaring voor haar was en dan breekt 

ook nu de hemel open. In het botenhuis schuilen we en gaat het nóg harder regenen. De tijd staat stil, we kunnen elkaar niet meer verstaan en genieten na van een 

prachtige rondleiding door de Kooi van Pen.

Kooi van Pen
Erica Zwanenburg



“Dit voelt als thuis.” We kijken uit over Johan’s rietland en via zijn ogen zien we hier het werk van zeven generaties 

riettelers. Er staat een keet waar, tussen het werken door, koffie gedronken kan worden, een uitvalsbasis. Als jonge 

man was hij hier al de hele week aan het werk. Zes dagen aan het werk en op zondag komt hij hier voor zijn plezier. “Ik 

heb het hele jaar vakantie. Natuurlijk is het niet altijd leuk, maar vakantie is ook niet altijd leuk.”

Er loopt een waterweg om en door het land heen. “Als ik iets verander, bijvoorbeeld in de waterloop, merk ik het effect daarvan twee jaar later. Riet groeit niet zomaar. 

Je moet zorgen dat je waterhuishouding goed is.” Johan werkt daarin graag samen met de natuur en volgt de natuur. De natuur geeft riet, maar je moet niet tot het 

uiterste gaan met het nemen van riet, je moet ook iets teruggeven. Zo werkt Johan met een machine op rupsbanden in plaats van een trekker, omdat die geen diepe 

sporen in het gebied achterlaat. “Het samenwerken met de natuur maakt het zo leuk. Het is altijd anders.” Hij schept de voorwaarden en de natuur doet de rest. Als 

natuurbeheerder heeft hij als het ware het boetseerblok in handen en ziet hij de effecten terug in zijn landschap.

“Er zijn zelfs 2 otters! Dat is toch de kroon op je werk.” De otters zijn er steeds bij als hij in het rietland aan het werk is en gaan achter hem en de machine aan. “Als er 

dan iemand anders komt, zijn ze weg.” Ook heeft hij de kleine vuurvlinder gezien op het land. “Dat soort dingen zijn onbetaalbaar.”

Terwijl we speuren naar ottersporen midden in het rietland horen we een vol en laag vogelgeluid. De roerdomp! “Het is toch best vreemd dat je alleen wordt gestraft 

voor wat je niet goed doet, zoals te vroeg maaien en een nest over het hoofd zien bijvoorbeeld, en dat je niet wordt beloond voor de unieke natuurwaarden die je 

weet te creëren, zoals een bijzondere plant of dier.” Johan wijst ons aan welke stukken rietland er binnenkort in zijn beheer bijkomen. Een groot deel daarvan wordt 

natuurgebied.

Je mag Johan wel een pionier noemen. Het lukt hem om te leven van het riet en om samen te werken met de natuur. De toekomst is wel onzeker. En dat zijn machine 

in de brand vloog was een grote domper. Bijzonder is dan wel de hulp die hij ontving en mensen die spontaan een grote bijdrage deden voor een nieuwe. Dat ontroerde 

hem en gaf weer nieuwe zin.

Zijn rietland
Johan de Dood



Wout neemt ons mee naar de vogelkijkhut in De Auken. “Het paadje er naartoe is ook al heel mooi”, vertelt Wout. “Een 

spannend weggetje dat je niet zomaar in zou gaan.” Het avontuur is begonnen. De spanning stijgt. Wat zouden we gaan 

zien?

Wout komt hier ongeveer om de maand met zijn vrouw. Ze zijn in het gebied komen wonen vanuit Amsterdam. Toen ze als 20-ers eens hier door het gebied voeren 

tijdens een vakantie waren ze verrast door de schoonheid en wisten ze al dat ze hier op latere leeftijd wilden gaan wonen. Dat begon al eerder dan gedacht met een 

tweede huis en nu wonen ze er alweer jaren permanent.

We klimmen de vogelkijkhut in en kijken uit over het water. Wout tuurt door zijn verrekijker. “Daar zitten volgens mij lepelaars en dat is een purperreiger.” De 

purperreigers vliegen af en aan om hun jongen te voeden, vlak langs de vogelkijkhut. “Er zijn niet zoveel plekken in Nederland waar de purperreiger broedt”, legt Wout 

uit. Het maakt het voor hem een heel bijzonder plekje, al die verschillende soorten vogels en eenden. “Bij wild heb je niet zoveel variëteit. Kijk, een koereiger, die is iets 

kleiner dan de blauwe en zilverreiger.” Dan vliegt ook een lepelaar langs de hut.

Wat deze plek voor Wout extra bijzonder maakt is het contrast met de industrie van Steenwijk en de drukke ringweg die we achter het natuurgebied zien. “Daar trekken 

de vogels zich niks van aan”, zegt hij. Op de terugweg horen we vanaf het paadje allerlei vogelgeluiden. Wout helpt ons ze te herkennen. “Ik ben geen vogelaar hoor, ik 

houd van dieren en de natuur.”

De Auken
Wout van Doornik



Aan het einde van een doodlopende weg die steeds avontuurlijker wordt komen we aan bij Jaap’s huis. Het huis wordt 

omringd door een aantal enorme bomen. Het waren deze bomen, die zijn aandacht als eerste hadden getrokken. Hij 

was begin 20 en aan het werk op het land aan de overkant van het kanaal. Wat zou er zijn? Met zijn vriendin voer hij er 

een aantal dagen later naartoe. Ze ontdekten er een vervallen huisje. Jaap ging op ontdekkingstocht om te achterhalen van wie het was en of hij er zou kunnen wonen. 

Dat was in 1975. Het lukte hem om de eigenaar te vinden en die vond het goed. Hij maakte het bewoonbaar, onder andere door er weer ramen in te zetten, en trok erin. 

Er was verder niks. Geen telefoon, elektriciteit of stromend water. Elektriciteit is er nog steeds niet. We ontdekken het als Jaap opschenk-koffie voor ons maakt. Het 

voelt als op de camping.

Naast de prachtige oude bomen en het huisje is deze plek voor Jaap extra bijzonder door de cultuurhistorie die er omheen ligt. Zo zie je tekenen van een oud pad, het 

Vonderpad, dat langs zijn huisje naar zijn buurman moet hebben gelopen. Het is nu weiland en rietland. Echter zie je nog wel een geul en wat bomen in die lijn. In het 

voorjaar kun je restanten van oude bewoning erlangs zien en stukken die niet verveend zijn. “Het moet echt heel oud zijn.” Een neef van hem vond eens een gouden 

muntje uit de veertiende eeuw een eind zuidwaarts. “Daar iets verderop zijn restanten van een oude begraafplaats gevonden”, wijst Jaap naar de overkant van het 

kanaal.

De natuur maakt zijn plek ook bijzonder. Jaap heeft de schuur omgebouwd tot natuurhuisje waar gasten kunnen verblijven, ook zonder elektriciteit en internet, en 

van zijn plek mee kunnen genieten. Er broedde zelfs een wulp, misschien wel het laatste paar in het gebied. Daar heeft hij goed voor gezorgd door er niemand over te 

vertellen. Ze zijn zo kwetsbaar. Het voelt als de kroon op zijn werk op zijn mooiste plek.

Zijn woonplek
Jaap Ruiter



“Op het terras van Jongschaap”, vertelt Henk enthousiast als we hem vragen naar zijn mooiste plekje in de Weerribben-

Wieden. “Daar begint het.” Jaren geleden maakte Henk vanuit daar zijn eerste kanotocht door het gebied. “Het is er zo 

mooi en stil.” Vervolgens ging hij er vanuit zijn werk voor de gemeente ook naartoe. Pieter Jongschaap had als eerste in 

1985 al elektrische bootjes, de zogenaamde fluisterboten, en de gemeente leerde van zijn pionierswerk voor het hele gebied.

Henk bleef er terugkomen voor kanotochten, zowel privé met zijn vrouw, als voor zijn werk. Hij nam regelmatig prominenten mee het gebied in. Eén van de mooiste 

keren was toch wel toen ze Jan Wolkers en zijn gezin mee op vaartocht namen. Als gemeente hadden ze de Milieu en Toerisme prijs gewonnen en de prijs was een beeld 

van Jan Wolkers. De vader van Pieter was er ook bij en vertelde over het gebied, de natuur en zijn visvangst. Henk heeft er warme herinneringen aan. “Die man kon zo 

mooi vertellen en wist zoveel. Daardoor werd alles wat we zagen nog mooier, een ervaring, met een geschiedenis.” Henk houdt ook erg van de kleinschaligheid in het 

gebied. Er staan geen grote villa’s, maar kleine met riet gedekte huizen.

Nu stapt hij de kano niet meer in, maar neemt een fluisterboot. Het terras is het vertrekpunt, maar het echte mooiste plekje is toch de start van de kanoroute en daar 

de natuur te beleven en haar te ondergaan.

We varen er naartoe. “Kijk hier hoe mooi!” Henk en Pieter nemen ons mee op een rondje en we ervaren de rust, de stilte en prachtige natuur. Een libelle vliegt met ons 

mee. “Het is zo’n fijne plek”, vertelt Henk, “En ze geven je hier ook allerlei tips voor je kanotocht en hoe je goed met de natuur omgaat.” Hij zet de familie Jongschaap 

graag in het zonnetje. “Ze zijn zo gewoon zichzelf en treden niet zo op de voorgrond.” Dat is juist wat het voor Henk een extra mooi plekje maakt, die puurheid, die 

aandacht en de liefde voor het gebied.

Vertrekpunt voor kanotochten
Henk Groeneveld



Op een grote metalen platte boot, die gloeiend heet is door de zon, varen we staand naar Wilfreds rietland. Hij beheert 

47 hectare en brengt ons naar zijn mooiste stukje. Het is een plek waar zuiver rietland en natuur samenkomen.

Onderweg er naartoe vertelt Wilfred enthousiast over wat hij er allemaal al heeft gezien. Hij ontdekte eens een otternest, zag de kleine vuurvlinder en met geluk ziet hij 

één keer per jaar zelfs de grote. “Er komen hier in de luwte boomvalken jagen op libellen, dat is echt heel bijzonder. Hier ben je eigenlijk al op mijn mooiste plekje. Soms 

zie je in het water silten, een soort karpers, zwemmen. Tijdens corona hoorde je geen vliegtuigen, niks. Dat was echt bijzonder.”

Hij vertelt ook wat we nu zien. “Dit is veenpluis. Dat werd vroeger gebruikt als kussenvulling.” De oude molentjes aan de rand van de rietlanden wil Wilfred graag laten 

opknappen. Ook al zijn ze niet van hem, hij wil graag de helft van de restauratie betalen. “Ze horen bij het landschap.”

We leggen aan en lopen de ribbe tussen zijn rietlanden op. Wilfred laat ons de rietorchis zien en het blauwgras. “En hier groeit galigaan, dat vindt Staatsbosbeheer 

geweldig. En dat daar is rode zonnedauw. Ik dacht eerst dat het rood mos was.” Speurend kijkt Wilfred rond. “Voor de witte rietorchis is het zo te zien nog net te 

vroeg.” We zijn bijna de hele ribbe afgelopen tot aan de boom die als enige het vlakke landschap doorbreekt. “Die moest ik van mijn zoon laten staan, omdat daar in de 

winter een klapekster in zit.” Teruglopend zien we toch een witte rietorchis. En dan nog één en nog één. Trots laat Wilfred ze zien. “Ik doe blijkbaar iets goed, want ze 

verdwijnen niet.”

Als je hem vraagt wat nu echt zijn mooiste plek is, dan wijst hij naar zijn riet, het oneindige pure rietlandschap dat er wuivend in de wind prachtig bij staat. Daar ligt 

zijn hart. Hij is opgegroeid in het riet. Zijn vader was rietsnijder. Zijn opa ook. Zijn broer nam het rietland van zijn vader over en Wilfred kon het beheer van dit land 

overnemen van een man die ermee stopte. Daarvoor moest hij eerst een aantal jaren met deze man meewerken. De afgelopen jaren is er veel veranderd en is het 

natuurbeheer erbij gekomen. Het was iets wat niet anders kon, maar inmiddels heeft het natuurbeheer Wilfreds hart toch ook wel gestolen. “Op een gegeven moment 

zie je ook alles, als je eenmaal begint”, vertelt hij terwijl hij een foto laat zien van een bijzondere spin die hij een aantal dagen geleden bij zijn boot zag.

Zijn rietland en natuurlijke ribbe
Wilfred Veenstra



Auke is er al als we aankomen bij de Meenthebrug, waar we hebben afgesproken. “Het is nog wel een stukje lopen”, 

laat Auke ons weten. Aan de overkant van het water in het huis op de hoek heeft hij jaren gewoond. Hier kwam hij dan 

vaak, ook met zijn kinderen. Toen was er nog geen fietspad. We lopen over het nieuwe asfalt naar zijn favoriete plek. 

Onderweg stopt Auke opeens: “Kijk een otterspoor.” We zien een spoor van platgedrukt gras. Aan de overkant van het fietspad richting de vaart loopt het spoor verder, 

zo het water in. We lopen verder over het fietspad en stoppen daar waar het pad een flauwe bocht maakt.

“Dit is toch wel het mooiste plekje, deze graslandjes met bomen er omheen waar je in kunt verdwalen en niet weet wat er om het hoekje is. Het wekt je nieuwsgierigheid 

op en is elke keer weer een verrassing en avontuur.” legt Auke uit. Eens stond hij hier oog in oog met een reebok. “Dat vergeet je nooit meer.” “Hij was er opeens, daar 

ergens”, vertelt Auke. De mannetjes ree maakte een geluid toen hij hem zag en Auke deed het na. De bok kwam dichterbij. Daar stonden ze tegenover elkaar. Het duurde 

een aantal ogenblikken en toen draaide de bok zich om en vertrok. Dat was wel een heel bijzondere interactie met de natuur.

Auke loopt het gras in en ziet meteen van alles. “Er is hier zoveel bijzonders te ontdekken.” Wat Auke hier ook zo mooi vindt is dat je aan de overkant zo ver uit kunt 

kijken tot aan de rand van het laagveengebied. “Daar langs de bosrand loopt een sloot die het restant is van een oude rivier. Daar begint ook het hoge land.” Die 

afwisseling vindt hij prachtig. Hij houdt van de natuur en draagt er graag zijn steentje aan bij. Zo had hij een tijdje een otteropvang op de plek waar hij nu woont, tot het 

weer goed ging met de otter. Nu draagt hij zijn kennis over via natuureducatie en ecologisch advies.

Stukjes grasland vol verborgen schatten
Auke Kuiper



Met Jan-Marc en zijn vrouw Merel varen we naar zijn mooiste plekje waarvan het hart de eendenkooi is. Er omheen 

grazen zijn koeien, brandrode Gieterse runderen, het hele jaar rond. Merel nam contact met ons op, omdat het zo’n 

bijzonder plekje is. Het is niet publiek toegankelijk en zo kan iedereen er toch een glimp van opvangen. Jan-Marc 

opent het hek en door een smalle sloot varen we naar een heel oud stenen huisje, het thuis van de eendenkooi. Het kooikerhuisje is Jan-Marcs stille plek. Midden in de 

prachtige natuur van de eendenkooi komt hij er helemaal tot rust. Het is hier echt stil. Er is natuurlijk ook allerlei werk te doen. Stapje voor stapje knapt hij samen met 

zijn broer de eendenkooi op en onderhoudt hem.

Een paar keer per jaar vangen ze er ook nog echt eenden. Dat is wat deze plek voor Jan-Marc juist interessant maakt. Dat is waarvoor een eendenkooi bestaat en hij hem 

in stand houdt. “Als kooiker geef en neem je. Je vangt eenden, maar draagt ook bij aan de populatie doormiddel van het plaatsen van eendenkorven waarin de eenden 

veilig hun eieren kunnen leggen en uitbroeden.” De vangsten zijn door de jaren heen drastisch afgenomen. Hij leerde het vak van de kooiker, waarvan hij het beheer op 

zijn 20ste overnam. Zijn vader, die postbode was, hoorde op een gegeven moment dat de oude beheerder van de eendenkooi wegging. Jan-Marc nam contact op met de 

familie Smit, van wie de eendenkooi is. Dat maakt de plek ook bijzonder, dat het in bezit is van een familie uit het dorp. Essentieel bij het kooikerwerk is om niet gezien 

en niet gehoord worden. Jan-Marc demonstreert ons hoe de eenden gevangen worden. “Eén takje dat breekt kan het proces al verstoren.”

We varen terug en stoppen bij de koeien die we op de heenweg al in de wei zagen grazen. Hond Beer is als eerste uitgestapt en sprint naar de koeien toe. Via uitdagend 

heen-en-weer-rennen maakt hij contact met ze. De koeien staan er in volle rust bij te kijken. “Ik kan hier uren naar kijken”, zegt Jan-Marc. “Mooi hè”, zegt Merel. “We 

hebben hier ook al allerlei unieke dieren gezien. Dat maakt het echt zo bijzonder.” We kijken naar de koeien waarvan de huid dieprood kleurt in de avondzon. De tijd lijkt 

stil te staan. De gesprekken vallen stil. Met mist boven de weilanden en bij een ondergaande zon varen we in stilte terug.

Zijn eendenkooi en weiland met koeien
Jan-Marc Schreur



“Zeg je Giethoorn, dan zeg je punters.” Yvonne is samen met haar man Henk de trotse mede-eigenaar van één van de 

twee laatste punterwerven in Giethoorn. Ooit waren er meer dan twintig. Dit komt omdat vroeger alles per boot ging, 

anders kwam je nergens. Naast dat ze boten maken, verhuren ze ook punters.

De geschiedenis van verhuren gaat ook al lang terug. Na de oorlog heeft de opa van Henk boten verhuurd om boeren te helpen. En nu kun je vanaf hier met een punter 

het gebied verkennen. “Cultuur en streekeigen is toch het allermooiste”, vertelt Yvonne enthousiast. Ze zet zich al jaren samen met haar man in om de werf te kunnen 

laten voortbestaan. Het gaat haar aan het hart. Allerlei tegenslagen hebben ze al meegemaakt waaronder een brand, en toch, dit moet gewoon blijven.

Naast het verhuren van de punters geeft Yvonne haar klanten graag iets extra’s mee waardoor ze het gebied waar ze doorheen varen ook echt kunnen beleven. Ook 

attendeert ze de mensen op rust en de natuur in de omgeving van Giethoorn. Voor het bewuster beleven van het gebied heeft ze een digitale route ontwikkeld. Ze is 

met allerlei mensen uit het dorp gaan praten. “Ik wil het verhaal van Giethoorn vertellen. Dan ga je heel anders rondkijken en ontdek je dat Giethoorn veel meer is dan 

een drukke dorpsgracht.” Het is een combinatie van cultuurhistorie en natuur geworden.

We lopen naar het hart van de plek: de werf. Binnen zien we een houten punter die in de basis al klaar is. Een stukje verderop werkt Yvonne’s man Henk aan een andere 

boot die een kunststof laag krijgt. “Dat moet ook gebeuren”, zegt Yvonne die het jammer vindt dat we hem niet actief aan de punter kunnen zien werken. Hij leerde het 

vak van zijn vader, die het weer van zijn schoonvader leerde. Het vak is van generatie op generatie overgedragen. We bewonderen de punter-in-wording. 

Op het erf zien we dat het ambacht van de punterbouw begint met vers hout. Stapels met reusachtige plakken boom liggen op het erf onder een afdak te drogen. “Het 

is een waar samenspel met de natuur om zo’n authentieke boot te kunnen bouwen.”

Yvonne geniet enorm van hun plek, zowel de werf met het authentieke ambacht, de cultuurhistorie van Giethoorn, als van de natuur om haar heen. “Laatst zag ik 

gewoon een purperreiger hier bij huis.”

Punterwerf
Yvonne Wildeboer



Met een boot van Staatsbosbeheer worden we over het water gezet naar het fietspad waar we met Alie hebben 

afgesproken. We lopen rechtsaf naar het bankje dat we na een paar honderd meter tegen zouden moeten komen. Alie 

had het vooraf aan de telefoon uitgelegd. Terwijl we in de richting van Ossenzijl lopen zoeft er een mevrouw op de fiets 

supersnel voorbij. In een flits zien we een PostNL logo op haar shirt. We draaien ons om en zien dat we het bankje al voorbij gelopen zijn en lopen terug. 

“Helaas is mijn fiets met posttassen bij de fietsenmaker.” vertelt Alie bij het bankje. Ze strijkt hier regelmatig neer op haar postroute van Ossenzijl naar Kalenberg om van 

de prachtige omgeving te genieten. Nu vertelt ze er over deze mooie plek en haar werk als postbode. “Moet je zien! En die bootjes, prachtig toch.”

Sinds 2012 fietst Alie deze route om de post te bezorgen. Ze gaat over 42 bruggetjes heen en hetzelfde aantal weer terug. Wat deze plek zo bijzonder maakt? “Het is 

hier gewoon mooi. Het hele pad. Je zou eigenlijk een filmpje moeten maken.” Alie geniet van de vrijheid die ze hier ervaart. “Gewoon je hoofd leegmaken. Zitten, fietsen, 

verder niets, lekker rustig. Het is gewoon heerlijk.” Hier hoort ze niets anders dan de vogeltjes. Inmiddels herkent ze er steeds meer. “Dat is een snor.” Ook geniet ze van 

de dieren die ze ziet, zoals reeën, fazanten en ringslangen. De otter heeft ze nog niet gezien. In de corona-tijd was het nog mooier, nog stiller. Wat ook mooi is aan het 

pad is dat het ver is van alles. Je komt er niet met de auto, ook de mensen die er wonen niet.

Als postbode heeft ze ook een sociale functie, vindt ze. Ze zwaait veel naar mensen, vooral naar oudere mensen, maar ook de toeristen. Eigenlijk heeft ze geen tijd voor 

praatjes. “Dat doe ik wel hoor, dat hoort erbij, als dat al niet meer mag.” Ze kent iedereen en maakt graag tijd voor de mensen. We zien hierdoor meteen dat zij zelf ook 

onderdeel is van deze mooiste plek. ..  

Fietspad tussen Kalenberg en Blokzijl
Alie Veenstra



Voor het gemeentehuis van Steenwijkerland staat Aimee al op ons te wachten. We lopen vanuit de stad naar haar 

favoriete plekje toe. “Dat maakt het bijzonder”, vertelt Aimee. “Lopend vanuit de stad ben je er zo. Het is dan meteen: 

je bent nergens meer.” Zodra we de ringweg zijn overgestoken zien we alleen nog weilanden. Achter de bomen begint 

Overveen. Ertussen ligt een stukje niemandsland met een bankje. 

“Vanaf hier kun je alle kanten op kijken. Je ziet daar Giethoorn in de verte, daar de Woldberg en aan die kant de Havelterberg.” Aimee komt hier wel eens op de racefiets 

langs en dan stopt ze altijd even bij dit bankje.

Wat ze zo fijn vindt aan deze plek is de rust die ze er vindt. “Als ik hier ben, komt alle drukte tot rust en kan ik weer opnieuw beginnen”, vertelt Aimee. Ze studeert 

milieukunde en is daarnaast actief in de jongerenraad van de stad. Tot haar grote verrassing is ze sinds kort verkozen tot Klimaatburgemeester. “Als ik hier dan geweest 

ben, kan ik weer met een leeg hoofd aan de slag. Dan kan ik weer opnieuw naar iets kijken.”

“Vanaf hier kun je nog verder lopen in de richting van Zuidveen. Voorbij Zuidveen is helemaal niks, dat is ook heel mooi”, vertelt Aimee. Dit bankje is echter haar favoriet, 

zo dicht bij de stad en zo nergens meer. We lopen terug in de richting van de kerktoren van Steenwijk, die boven alles uit de plek van de stad markeert.

Het bankje op de Steenwijkerkamp
Aimee



Als we bij de watertoren aankomen, staan Ruud en Jos ons als echte torenwachters voor de ingang al op te wachten. Ze 

heten ons met een grote glimlach welkom. “Hier is het al mooi”, zegt Jos. “Dit uitzicht over het bruine riet en het water 

met de zon erbij dat steeds anders is.” Sinds enkele jaren leiden Ruud en Jos als vrijwilligers van Natuurmonumenten 

mensen rond in deze watertoren. “Mensen komen hier vaak bij toeval langs en zien dan dat de toren open is.” vertelt Ruud. “De mensen die hier komen zijn altijd blij”, 

vult Jos enthousiast aan. “Ze zijn nooit chagrijnig.”

Eenmaal binnen komen we meteen op een voor hen bijzondere plek. Aan de muur hangt een grote plaat met alle watertorens die in Nederland ooit gebouwd zijn. 

“De watertoren was in de beginjaren de trots van een waterbedrijf. Zie je hoe mooi ze de torens maakten?” vertelt Ruud. “Door de jaren heen werden ze functioneler. 

Gewoon een vat op een paal zie je hier bij de laatste paar”, wijst Jos ons aan. “Het is een bijzonder tijdsdocument wat je hier ziet. Eigenlijk is dit hele gebied een 

tijdsdocument.” Jos had ons de steen uit de ijstijd bij de ingang al aangewezen en ook de stuwwal waarop de toren gebouwd is. 

Als we omhoog kijken zien we een enorme trap naar boven lopen. Het heeft iets van de tekeningen van Esscher door de hoekige vormen en de houten betimmering. 

Het is een hele klim naar het hoogste punt. Onderweg komen we langs het vat waar ooit het water in zat. Het vat heeft een bolle bodem. Ruud en Jos gaan er midden 

op staan en nodigen ons uit hetzelfde te doen en dan iets te zeggen. Wat een echo! “Het is een auditorium”, vertelt Ruud, “precies in het midden is de afstand naar alle 

kanten hetzelfde, waardoor het geluid tegelijkertijd wordt teruggekaatst.” Beide mannen glunderen vol trots. 

Boven kijken we alle kanten uit. Het zicht is prachtig met de lage herfstzon. “Het is steeds anders.” Soms gaan ze wel twee of drie keer per dag naar boven om het 

uitzicht in ander licht te zien. En toch is het de watertoren zelf die de mooiste plek is. De toren is het begin van een gesprek over het gebied, de natuur en de tijd, en 

de plek die de beide mannen verbindt. “Hier zie je het grotere geheel, de geschiedenis en het korte tijdsbestek dat wij hier als mens zijn. Het maakt je bewust van de 

noodzaak er zorgvuldig mee om te gaan voor de toekomst.”

De watertoren van Sint Jansklooster 
Ruud de Jong en Jos Bodewes



Ilse ligt in de haven bij het bezoekerscentrum van De Weerribben al op ons te wachten, terwijl wij onze kano van de 

steiger van Recreatiecentrum de Kluft het water in laten glijden. Door dichte witte wolken zijn we hierheen gereden. 

Nu hangt er nog een dun laagje mist boven het water. Het is maar een paar graden boven nul en windstil. Je hoort 

alleen onze peddelslagen door het water gaan en ergens heel in de verte horen we het ruisen van een weg. Ilse komt naar ons toe gevaren. “Nemen we de korte route 

via de brede vaart of de langere en mooiere route?” vraagt Ilse. We hebben de tijd en volgen haar graag op haar mooiste route. 

Ilse woont nu drie jaar in de Weerribben en kocht vrijwel direct een kano om het gebied te verkennen. “Als ik hier vaar is het alsof ik even in een andere wereld ben, een 

wereld waarin alles mag en niets hoeft”, vertelt ze. We varen nog een stukje verder op de Ossenzijlroute en komen bij wat Ilse ‘het kronkelslootje’ noemt. Dit is haar 

favoriete plek. Door de bochten in het hier smalle stuk van de sloot en de beschutting van de bomen, is het alsof we een andere wereld binnen varen. “Het is een klein 

wereldje waar je in komt”, legt Ilse de bijzonderheid van deze plek uit. Door hier in stilte over het water te varen maakt ze haar hoofd leeg. Ze is er even helemaal los van 

alles.

Ze geniet van de dieren die ze onderweg regelmatig ziet en hoort. “Als je gelukt hebt zie je reeën en heel soms een ijsvogeltje.” We speuren er samen naar. We zien ze 

niet. Het maakt de ochtend er niet minder om. De mist is weggetrokken en zonnestralen geven een warme gloed aan het kronkelslootje. In stilte peddelen we terug, 

dankbaar dat Ilse ons op deze magisch mooie ochtend meenam naar haar lievelingsplek.

Kronkelslootje bij Ossenzijl
Ilse



Vanuit zijn werkplek bij Natuurmonumenten neemt Arco ons mee het water op. Voor vertrek kijkt hij naar onze 

schoenen. “Het kan modderig zijn”, zegt hij. Tussen de rij laarzen onder de kapstok bij het beheerkantoor van 

Natuurmonumenten zoeken we naar onze maat. De mist is net opgetrokken en we varen met laarzen aan het grote uitgestrekte water op naar het verdronken dorp 

Beulake.

Van verre zien we de toren uit het water steken die symbool staat voor de kerk van het verdwenen dorp. We meren aan bij het eiland erachter. “Hier lag ooit het dorp 

Beulake”, vertelt Arco. We lopen er nu door een jong moerasbos. Arco wijst ons de zandverhogingen aan waarop de huizen rond 1600 moeten hebben gestaan. In één 

van die huizen leefden zijn verre voorouders. Arco heeft het allemaal uitgezocht. Door een storm in 1776 is het dorp door het water weggevaagd. Daarvoor was al het 

water hier land, veengrond waarvan de ongeveer 42 gezinnen in dit dorp leefden. “Ze hebben als het ware hun eigen ondergang gegraven”, legt Arco uit.

De plek waar de kerk heeft gestaan is voor Arco het centrum en daarmee zijn mooiste plek. Onder de grond liggen nog delen van de fundering van de kerk. Nu nog 

verscholen. Arco zou dit graag nog eens via een archeologisch project zichtbaar gemaakt zien worden. “Dan kunnen de mensen hier iets zien, als hier rondleidingen 

komen.” Wij wanen ons nu door de verhalen van Arco in het verdronken dorp. Het idee dat hier meer dan 250 jaar geleden mensen leefden maakt het bos op dit eiland 

anders. Op onze laarzen lopen we door de modder tussen de zandheuvels waarop de huizen stonden door.

 

Het is de combinatie van Arco’s interesse in geschiedenis, in zijn eigen roots en het hier al 42 jaar werken, dat deze plek hem zo aan het hart gaat. “Door de golfslag 

slaat er steeds een stukje van het eiland weg. Ik zie het eiland gewoon kleiner worden.” Arco zet zich in voor het behoud ervan. Zo is er een vooroever aangelegd om de 

golfslag te breken en komt er nog vooroever bij. Op de terugweg wijst Arco deze aan. Terwijl we over het grote open water varen, proberen we ons voor te stellen dat dit 

allemaal land was, met een dorp erop.

Het verdronken dorp Beulake
Arco Lassche



In het Gildenhuis verwelkomt Dinie ons en begint meteen te vertellen. Ze is er vrijwilliger en vertelt de bezoekers graag 

de verhalen van Blokzijl. Ook leidt ze mensen rond als stadsgids. ‘Ik ben geen Blokzieliger’, zegt ze meteen, ik ben hier 

niet geboren’. Dinie verhuisde op haar vijfde vanuit Drenthe naar Blokzijl en woont er sindsdien. 

Vanuit het museum lopen we naar Dinie’s mooiste plek, de Sas, de keersluis van Blokzijl. “Hier komt alles samen”, vertelt Dinie. “Het oude vuurtorenpad dat hier loopt, 

het uitzicht over de haven met de oude handelshuizen, de vesting met kanonnen, de keersluis die beschermde tegen hoog water en daarachter het nieuwe land.” 

Blokzijl was een belangrijke havenstad. Het had de grootste houtzagerij van Nederland en was een strategische plek voor prins Maurits. Hij gaf aan Blokzijl de rechten 

gelijk een stad. In het jaar 1672 kregen ze officiële Stadsrechten van Willem III. “We hadden toen de troepen van de bisschop van Münster, Bernhard van Galen, in de 

volksmond Bommen Berend, verjaagd”, legt Dinie uit.

Boven de stad torent de kerktoren uit. “Ik heb even getwijfeld of dat mijn mooiste plek is”, vertelt Dinie. Ze houdt er erg van om helemaal alleen in de kerk te zijn. “Het is 

er stil, of je nu gelovig bent of niet, er hangt een bepaalde sfeer en rust.”

“Maar dit uitzicht”, stralend staat ze op de sluis. Ook haar kleinkinderen vinden dit toch echt de mooiste plek van Blokzijl. 

Terug in het Gildenhuis laat Dinie een doosje Hansaplast zien met 1,50 erop. “Dit heeft mijn moeder erop geschreven”, vertelt ze. De toonbank van het museum 

is omgetoverd tot een oude kruidenierswinkel. Haar moeder begon in 1964 een Drogisterij in één van de handelshuizen aan de kade. Dinie heeft het van haar 

overgenomen en stopte in 2015. “Onze oude woning is nu een Restaria, een luxe cafetaria waar je zelfs een 3 gangen menu kan bestellen.”

De Sas, keersluis in Blokzijl
Dinie Boes-Kuijk



De hemel is roodgekleurd op de ochtend dat Herald zijn mooiste plek laat zien. Een half uur voor zonsopkomst staan 

we bij het krieken van de dag op de reconstructie van de oude haven van Kuinre. We kijken uit over het dorp. ‘Daar 

vlakbij de watertoren, daar woon ik’, wijst Herald aan.

Achter ons ligt het Kuinderbos. “Dat is het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder”, vertelt Herald. “Het wordt ook wel klein Zweden genoemd.” Hij houdt van 

het bos en loopt er bijna elke dag wel een rondje met de hond.

Tussen ons en het dorp ligt een open veld van bijna 2 kilometer. “Dat de haven zo ver van het dorp lag, komt door de ligging aan lager wal”, legt Herald uit. “Door de 

meestal westenwind spoelde er zand en slib aan, waardoor het voor schepen lastig werd er nog te varen.” De haven speelde een belangrijke rol voor het dorp Kuinre. Het 

dorp heeft zijn ontstaan en zijn welvaart te danken aan de handel van vooral turf en boter met het westen.

Herald houdt van verhalen en geschiedenis. Door de verhalen komt het landschap tot leven, vindt hij. “Als je hier staat kun je je met een beetje fantasie nog voorstellen 

dat hier schepen voeren”. Het riet en de mais die wuivend voor ons liggen zouden inderdaad zo golvend water kunnen zijn. Terwijl die zee er al bijna 70 jaar niet meer is. 

“Maar als je gaat wandelen in het bos dan kom je wel schelpjes tegen”, vertelt Herald. “Ooit was het de bodem van de zee.”

De zonsopkomst is voor hem een speciaal moment. “Ik heb het geluk om vanuit mijn slaapkamerraam de zon over de polder op te kunnen zien komen en geniet dan van 

het open landschap met al die kleuren, zeker in deze tijd van het jaar”. Ook vandaag hebben we dat geluk op deze plek vol verhalen. Het maakt het vroege opstaan en de 

kou van de frisse herfstochtend meer dan goed.

De oude haven van Kuinre 
Herald Nobel



“De mooiste plek, dat is eigenlijk de oude haven van Vollenhove, daar waar de oude Botterwerf was.” vertelt Jan. “Dat 

zou het vertrekpunt worden voor tochten met de botter”. De Kroesewerf heette de werf die daar tot 1956 stond. Nu 

staan we voor een nieuwe werf met uitzicht op de botter die Jan met zijn stichting ‘t Venose Skutien onder zijn hoede heeft.

“Dit is één van de laatste botters die hier ooit nog gevaren heeft”, vertelt Jan. Dat waren er ooit 127. Voordat de stichting deze VN66 uit 1902 vond, heeft Jan eerst 

geprobeerd de botter van zijn opa te kopen, die hier visser was. De financiering daarvoor kreeg hij toen niet rond. In 2006 lukte dat met deze botter wel. Vanuit Hoorn 

voeren ze ermee deze kant op. Onderweg bleek de botter in zo’n slechte staat dat ze Vollenhove niet haalden en in Workum strandden. Daar moesten ze aan wal om 

hem te repareren om de overtocht te kunnen halen. Inmiddels is deze oude dame grotendeels gerestaureerd en varen ze er van begin mei tot half november mee.

Bijna was het gelukt om met een nieuw opgerichte stichting de Kroesewerf in de oude haven opnieuw op te laten bouwen. Jan vindt het nog steeds ontzettend jammer 

en onbegrijpelijk dat het op het allerlaatst is afgeketst. De stichting had een hele grote pot Europese subsidie weten te regelen. Toch heeft de botter hier ook een mooie 

plek gekregen die Jan bij toeval tijdens zijn hardlooprondje ontdekte. Samen met de campingeigenaar hebben ze een gecombineerde jachthaven en werf gerealiseerd. 

“En nu komt precies hier het oude strand ook weer terug.” Daar zijn we ontzettend blij mee. “Vroeger was dit het Scheveningen van het Noorden. Mensen kwamen van 

heinde en verre naar dit strand aan de Zuiderzee.”

De mooiste ervaring met de botter? “Varen op de Waddenzee”, zegt Jan resoluut. Eens per jaar varen ze er vol enthousiasme met alle vrijwilligers heen. Het zoute water 

is goed voor de boot die vroeger op de Zuiderzee voer. Het helpt houtrot tegen te gaan. Het is daar zo anders dan hier op de Wieden. Het vraagt volle concentratie om 

tussen de boeien door te varen en rekening te houden met stroming en getij. Ook de wind kan er behoorlijk straf zijn, waardoor ze er met een gereefde fok moeten 

varen. “Het is er zo mooi, en die ruimte.”

Inmiddels heeft Jan zijn kennis en ervaring voor de herbouw van de oude werf, kunnen delen met Volendam, waar nu Botterwerf ‘De Krommer’ gerealiseerd is. 

Daar is Jan met recht erg trots op.

Venose botter en zijn werf
Jan Kwakman



Als we Denny ontmoeten op de parkeerplaats vlak naast het Eeserveld, is hij net terug van de uitkijktoren op de 

Woldberg. Daar heeft hij een enorm spandoek verwijderd, dat er zonder toestemming was opgehangen. Naast het 

begeleiden van bezoekers en het onderhouden van het gebied, behoort dat ook tot zijn taken als boswachter publiek. 

In zijn boswachtersauto neemt hij ons mee naar het Eeserveld. “Dit is voor mij het mooiste heideveld van Nederland.” vertelt Denny, “En ik heb er heel wat gezien.”

Denny noemt dit gebied een verborgen parel. Anders dan op de Woldberg, waar best veel recreatie is, is het hier heel stil. Dat de heide hier nauwelijks vergrast is en er zo 

prachtig bij ligt komt vooral door het onderhoud door een enthousiaste groep vrijwilligers. Peter Louwet is een van hen en staat ons bij de keet aan de rand van het veld 

al op te wachten. Hij is mogelijk nog enthousiaster over deze plek dan Denny. Voor we het weten hebben we foto’s van adders, de zeldzame boom- en springkikker, en 

een filmpje van een hazelworm gezien.

Samen nemen ze ons mee in wat het hier nou zo bijzonder maakt. Naast de rust en de prachtige heide is het Eeserveld een plek vol cultuurhistorie. “Je vindt hier 

glooiingen uit de ijstijd, grafheuvels van het klokbekervolk en paden die zijn verhard met puin uit Rotterdam, na de bombardementen in WOII.” Peter wijst een pad aan 

dat vlak langs de keet loopt. “Dat is een karrenspoor uit de middeleeuwen. En daar zie je nog een landweer. Dat is een verdedigingswal die duidt op de aanwezigheid van 

vroege boeren. Die wal bood bescherming tegen wilde dieren en ongenode gasten.” vult Denny aan. Ze leggen uit dat door de hoge ligging van het Eeserveld, te midden 

van moerasbos, dit een belangrijke route naar het Noorden was.

Ondanks de regenbui lopen we het veld op. Onderweg trekken Denny en Peter de zaailingen van dennen uit de grond. “Doordat ze een penwortel hebben, gaan deze 

makkelijk.” Wij proberen het ook. “Zo blijft de heide open en verbost het niet.” Ze nemen ons mee naar ‘Belvedère’, een hoger gelegen herdenkingsbankje met prachtig 

uitzicht over het heideveld. Hier staan ze ook even stil bij een collega vrijwilliger die onlangs overleed. Terwijl we over het veld uitkijken breekt opeens de zon door. Door 

het samenspel van de zon en de regen is het Eeserveld omgetoverd tot een wel heel bijzonder plekje. Als toetje worden we ook nog getrakteerd op een regenboog. Dan 

is het echt tijd om afscheid te nemen.

Het Eeserveld
Denny Kroeze



Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden zet in op de versterking van de kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Door het stimuleren van duurzaam en circulair 

ondernemen, vergroening buiten de randen van het natuurgebied en door het verkleinen van de impact van menselijk handelen op de natuur. 

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden maakt mensen bewust van het belang van natuur en klimaat.

 

Je houdt van het gebied. Wilt er iets voor terugdoen. Koestert het en zorgt er goed voor. Zodat niet alleen wij, maar ook de generaties na ons, iets hebben om van te 

genieten. Daar werkt stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden elke dag hard aan.


